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Thema: Over leven als eucharistie

LEZING
door Mark Butaye  O.P.

“ ‘t Zou toch goed
zijn om nu & dan
een priester te
hebben in de

gemeenschap”

Soms horen we mensen in Effata zeggen dat het goed zou zijn om af en toe
een priester in de gemeenschap te hebben. Tijdens deze lezing zal Mark

Butaye daarom stilstaan bij de betekenis van de eucharistie. De focus zal
niet zozeer liggen op de 'eucharistie als sacrament', maar eerder op een
andere 'liturgie' die eraan vooraf lijkt te gaan; een tussenruimte waar

vitale, soms vergeten of verwaarloosde elementen het leven zelf 'vatten'
en dienen.

Deze avond is een boeiende lezing door Mark Butaye. Later in het jaar
houden we een Luisterviering rond dit thema. 

Meer info: www.effata.be


