
 

 

 

Het is met het koninkrijk van de hemel  

als met een schat  

die verborgen lag in een akker.  

Iemand vond hem  

en verborg hem opnieuw,  

en in zijn vreugde verkocht hij  

alles wat hij had 

en kocht die akker. 

 

Ook is het met het koninkrijk van de hemel  

als met een koopman  

die op zoek was naar mooie parels.  

Toen hij een uitzonderlijk waardevolle  

parel vond,  

verkocht hij alles wat hij had  

en kocht die parel. 

 

Het is met het koninkrijk van de hemel ook  

als met een sleepnet  

dat in een meer werd geworpen  

en waarmee allerlei soorten vis  

werden gevangen.  

Toen het net vol was,  

trok men het op de oever  

en ging men zitten  

om de goede vis in kuipen te doen;  

de slechte vis werd weggegooid.  
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Deze parabels doen ons nadenken: 

wie of wat zijn de schatten in mijn leven? 

wie of wat zijn de waardevolle parels in mijn 

leven? 

wie of wat zijn de goede vissen waarvan ik 

lekker kan genieten? 

Het is goed die vragen af en toe te stellen 

en voor onszelf te beantwoorden. 

 

Schatten, parels, goede vissen, … ze maken 

het leven goed en mooi. Dat noemt Jezus 

het koninkrijk van de hemel. Het is leven dat 

ons gelukkig maakt. Het leven waarin we 

Gods liefde ontvangen en delen met 

elkaar. Die kostbare schatten, die 

waardevolle parels, die goede vissen 

vertellen ons over Gods nabijheid. 

 

Wanneer bij mensen een kindje geboren 

wordt, brengt dat heel wat teweeg. 

Sommige mensen spreken over een kind 

‘maken’. Maar veel mensen ‘krijgen’ een 

kind. Ze ontdekken het wonder van het 

leven, dat veel groter is dan wat mensen er 

zelf van kunnen ‘maken’. In dat wonder 

(h)erkennen gelovige mensen de nabijheid 

van God, die leven geeft. 

 

Als je mensen ontmoet die elkaar heel 

graag zien, ontdek je ook daar een 

wonder. Zeker wanneer mensen doorheen 

‘goede en kwade dagen’ van elkaar 

blijven houden, blijkt hoe groot en hoe sterk 

hun liefde is. Dan verbaast het niet dat 

Johannes geschreven heeft: ‘De liefde 

komt uit God voort. Niemand heeft God 

ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, 

blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot 

volmaaktheid gekomen.’ (1 Joh. 4, 7. 12) 

 

Die ‘volmaaktheid’ betekent niet dat we 

geen fouten meer maken. We zijn en blijven 

mensen. Die ‘volmaaktheid’ wijst ons er op 

dat liefde sterker is dan de dood. Dat 

merken we wanneer blijkt dat mensen die 

elkaar graag zien ook verbonden blijven 

nadat een geliefde gestorven is. Dat 

hebben we aan God te danken. Of, zoals 

Jezus het zei in het Johannesevangelie: ‘Ik 

ben gekomen om hun het leven te geven 

in al zijn volheid.’ (Joh. 10, 10) 

 

Liefde is ook tastbaar in het samen zijn, al 

dan niet rond ‘goede vissen’ en andere 

lekkere dingen, een samen zijn dat spreekt 

van warme verbondenheid. De waarde 

van dat samen zijn blijkt uit de woorden van 

Jezus in het evangelie van Matteüs: ‘Waar 

twee of drie mensen in mijn naam samen 

zijn, ben Ik in hun midden.’ (Mt. 18, 20) ‘In 

mijn naam’ duidt niet alleen op religieuze 

bijeenkomsten. Die woorden wijzen ook 

naar ‘samen zijn’ in vriendschap, liefde en 

sterke verbondenheid. Het is de basis van 

een familie, een vriendengroep, een echte 

gemeenschap. 

 

Schatten, parels en goede vissen … ze 

maken het leven goed en mooi. Zo gebeurt 

het koninkrijk van de hemel. Ze doen ons 

vermoeden dat er meer is dan de wereld 

van de mensen. In dat koninkrijk van de 

hemel mogen we de liefde van God 

proeven. Die liefde is heel concreet 

voelbaar: in een kind, in mensen die elkaar 

liefhebben, in de verbondenheid met wie 

gestorven zijn, in het samen zijn als 

gemeenschap. 

 

God is dichterbij dan we vermoeden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

God, 

wij danken U 

voor de schatten, de parels 

en de goede vissen  

in ons leven. 

 

Uw nabijheid, 

uw liefde in wat wij beleven 

maakt ons leven 

extra mooi en kostbaar. 

 

Moge uw koninkrijk komen 

voor alle mensen, 

wie ze ook zijn, 

waar ze ook leven. 

 

Moge die rijkdom in ons leven 

andere mensen gelukkig maken, 

zodat ook zij vertrouwen vinden 

in uw nabije liefde. 

 

God, 

uw liefde voor ons 

is ons heel veel waard. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld: 

Omer Gielliet, 

‘En hij kocht die parel’. 
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In het Licht 
van Gods Woord 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schatten en parels 


