
Toen ze uit de synagoge kwamen,  

gingen ze rechtstreeks naar het huis  

van Simon en Andreas,  

samen met Jakobus en Johannes.  

Simons schoonmoeder  

lag met koorts in bed,  

en ze spraken met Jezus over haar.  

Hij ging naar haar toe, pakte haar hand 

vast en hielp haar overeind.  

Toen verliet de koorts haar,  

en ze begon voor hen te zorgen. 
 

’s Avonds laat,  

toen de zon al was ondergegaan,  

brachten de mensen  

alle zieken en bezetenen naar Hem toe;  

alle inwoners van de stad  

hadden zich bij de deur van het huis 

verzameld.  

Hij genas vele zieken van allerlei kwalen.  

Ook dreef Hij veel demonen uit,  

maar Hij stond ze niet toe om iets te zeggen, 

want ze wisten wie Hij was. 
 

Vroeg in de ochtend,  

toen het nog helemaal donker was,  

stond Hij op, ging naar buiten en liep naar 

een eenzame plek om daar te bidden.  

Maar Simon en de anderen die bij hem 

waren, gingen Hem zoeken  

en toen ze Hem gevonden hadden  

zeiden ze tegen Hem:  

‘Iedereen is naar U op zoek!’  
 

Toen zei Hij:  

‘Laten we ergens anders heen gaan, naar 

de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook 

daar het goede nieuws kan verkondigen. 

Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’ 

In heel Galilea verkondigde Hij  

het goede nieuws in de synagogen  

en dreef Hij demonen uit. 

 

Marcus 1, 29-39 

“Volg niet de aangegeven richting 

Volg niet de route die je kent 

De omweg is veel mooier 

Je ziet meer langs een weg die je niet kent”, 

zo zingt Stef Bos in ‘De weg’. 

 

Jezus maakt een omweg. Hij gaat 

rechtstreeks naar het huis van Simon en 

Andreas. Maar … Simons schoonmoeder  

ligt met koorts in bed. Jezus gaat eerst naar  

haar toe. Een onvoorzien oponthoud. Maar 

voor Hem is dat geen probleem. Hij pakt 

haar hand vast en helpt haar overeind. Hij 

laat haar ‘opstaan’ om te leven. 

 

De route die je wellicht best kent is de weg 

naar jezelf, naar je eigen ideeën, interesses 

en plannen. Jezus kiest eerst de weg naar 

de ander. Door zijn nabijheid doet Hij 

mensen opstaan en leven. En mensen 

hebben dat vlug door. Ze brengen zieken 

en bezetenen bij Hem, ’s avonds laat, toen 

de zon al is ondergegaan. Wellicht is ook 

niet voorzien, maar Jezus laat zich 

weghalen van zijn oorspronkelijk plan. 

 

Hij staat ze niet toe om iets te zeggen. Ze 

moeten het niet over Hem hebben. Voor 

Hem staan de mensen centraal, vooral de 

mensen die het moeilijk hebben. 

 

Vroeg in de ochtend, als het nog helemaal 

donker is, staat Hij op, gaat naar buiten en 

loopt naar een eenzame plek om daar te 

bidden. Hij maakt ook nu weer een omweg. 

Hij zoekt de verbondenheid met God op. In 

die verbondenheid haalt Hij de kracht om 

mensen nabij te kunnen zijn. Hij laat zich 

raken door Gods nabijheid. Die zal Hem wel 

de weg aanwijzen via zijn Woord in de 

Schrift. En Jezus zal die weg gaan, een weg 

die Hij nog niet kent. In heel Galilea zal Hij 

het goede nieuws verkondigen van Gods 

liefde voor de mensen. 

 

De route die we kennen is de weg die rond 

onze eigen persoon draait. Op die weg 

liggen onze eigen ideeën, onze eigen 

interesses en onze eigen plannen. Daar 

zitten ook onze vooroordelen. We kunnen 

ons heel comfortabel voelen op die weg. 

We kunnen ons zelfs helemaal afschermen 

van onze medemensen. En dan ergeren we 

ons als iemand ons van die weg weghaalt.  

 

Als we de moeite doen onze ogen en oren 

open te maken, kunnen we via een andere, 

soms onvoorziene weg een nieuwe wereld 

ontdekken. Mensen die een beroep doen 

op ons, kunnen ons blij maken met hun 

eigen schoonheid en rijkdom, zoals de 

schoonmoeder van Petrus voor haar 

bezoekers begon te zorgen. Vreemden 

kunnen vrienden worden. 

 

En stil worden op een eenzame plek kan 

helpen om onszelf leeg te maken en te 

voelen wat/wie op ons af komt. Het kan 

een gebed worden waarin God ons zijn 

nabijheid laat voelen. Dat is geen verloren 

tijd. Het is inspiratie toelaten die ons verder 

op weg zet. Het is kracht opdoen om die 

weg te gaan. Het is ontvankelijkheid voor al 

het mooie en het goede dat het leven ons 

te bieden heeft. 

 

“Volg niet de aangegeven richting 

Volg niet de route die je kent 

De omweg is veel mooier 

Je ziet meer langs een weg die je niet kent”, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

God, 

we zijn zoveel bezig  

met onszelf; 

onze eigen ideeën, 

onze eigen plannen, 

ons eigen gelijk. 

 

Open ons hart, 

onze ogen en oren, 

zodat we onverwachts 

mensen kunnen ontmoeten 

en blij kunnen worden 

om wie ze zijn. 

 

Open ons hart, 

onze ogen en oren, 

zodat we onverwachts 

U kunnen ontmoeten 

en blij kunnen zijn 

om uw nabijheid. 

 

Help ons te geloven 

dat de omweg  

meestal veel mooier is 

dan bezig zijn 

met onszelf. 

 

Amen. 
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Marcus 1, 29-39 

 

 

 

 

In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Maak een omweg 


