Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel
en zei: ‘Vader, nu is het uur gekomen,

toon nu de grootheid van uw Zoon,

dan zal de Zoon uw grootheid tonen.

Hij heeft van u

macht over alle mensen ontvangen,

de macht om iedereen die u hem gegeven hebt
het eeuwige leven te schenken.

Het eeuwige leven, datis daft zij u kennen,

de enige ware God,

en hem die u gezonden hebft, Jezus Christus.

Ik heb op aarde uw grootheid getoond

door het werk te volbrengen

dat u mij opgedragen hebt.

Vader, verhef mij nu tot uw majesteit,

tot de grootheid die ik bij u had

voordat de wereld bestond.

Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld
gegeven hebt uw naam bekendgemaakt.
Zijwaren van u,

maar u hebt hen aan mij gegeven.

Ze hebben uw woord bewaard,

en nu begrijpen ze daft alles wat u mij hebt
gegeven, van u komt.

Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb
aan hen doorgegeven,

zij hebben ze aanvaard

en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben,
en ze geloven dat u mij hebt gezonden.

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld,
maar voor de mensen die u mij hebt gegeven,
omdat zij van u zijn

— alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is,

is van mij—en omdat in hen

mijn grootheid zichtbaar geworden is.

Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe,
maar zij blijven wel in de wereld.

Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,

de naam die u ook aan mij gegeven hebt,
zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

Johannes 17, 1-11

In dit ‘gebed van Jezus' tekent Johannes
een prachtig portret van Jezus.

Het uuris gekomen. Dat ‘uur’ lezen we
verschillende keren bij Johannes,
bijvoorbeeld in het verhaal over de bruiloft
in Kana: ‘Mijn uur is nog niet gekomen.’
(Joh. 2, 4) Het is jammer dat ‘De Nieuwe
Bijbelvertaling’ het woord ‘uur’ meestal
vervangt door ‘tijd’. Het ‘uur’ wijst immers
naar de combinatie van lijden, dood en
verrijzenis en het geloof dat lijden en dood
overwonnen zijn door de verrijzenis. Daarin
ligt de grootheid van de Zoon die uit de
grootheid van de Vader voortkomt. In
Jezus hebben we de enige ware God
leren kennen. Eerder had Jezus gezegd:
‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar
in hem die mij gezonden heeft, en wie mij
ziet, ziet hem die mij gezonden heeft.’ (Joh.
12, 44-45)

De evangelist spreekt over de macht om
iedereen het eeuwige leven te schenken.
Die macht betekent dat God aan elke
mens leven gunt, eeuwig leven. Daarom
zegt Jezus als ‘goede Herder': ‘ik ben
gekomen om hun het leven te geven in al
zijn volheid’. (Joh. 10, 10) Eeuwig leven,
leven in al zijn volheid, dat is het leven dat
ljden en dood overwint. Dat eeuwig leven
begint hier en nu in deze wereld en gaat
verder na de dood. Dat eeuwig leven
wordt in de evangelies ook genoemd: het
koninkrijk van de hemel of het koninkrijk van
God. Zo heeft Jezus op aarde de grootheid
van God getoond.

In het begin was het Woord, het Woord
was bij God en het Woord was God. Het
was in het begin bij God. Het Woord is
mens geworden en heeft bij ons gewoond,

vol van goedheid en waarheid, en wij
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid
van de enige Zoon van de Vader. (Joh. 1,
1-2 en 14) Jezus heeft aan de mensen die
God Hem uit de wereld gegeven heeft ziin
naam bekend gemaakt. Ze hebben Gods
woord bewaard, en nu begrijpen ze dat
alles wat God aan Jezus heeft gegeven,
van God komt.

Het werk dat God Jezus opgedragen
heeft, ligt nuin de handen van de mensen
die in Jezus geloven. Daarom bidt Jezus
voor hen: ‘Heilige Vader, bewaar hen door
uw naam, de naam die u ook aan mij
gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij
één zijn.’ De verbondenheid tussen de
Vader en Jezus mag verder gaan in de
geloofsgemeenschap. De naam van God
is immers Jahwe — |k ben er en Ik zal er zijn
voor jou. Eerder had Jezus al beloofd dat
de leerlingen er niet alleen voor staan:
‘Later zal de pleitbezorger, de heilige
Geest die de Vader jullie namens mij zal
zenden, jullie alles duidelik maken en alles
in herinnering brengen.’ (Joh. 14, 25-26)

Een portret van Jezus:

Jezus leefde zo sterk vanuit zijn innige
verbondenheid, zijn eenheid met de
Vader, dat Hij heeft getoond wie God is:
God die eeuwig leven geeft aan elke
mens. Door zijn manier van leven en
omgaan met mensen werd duidelijk wat
dat eeuwig leven betekent. Door zijn
verrijzenis hebben de leerlingen ontdekt
dat het eeuwig leven sterker is dan de
dood. Die levenswijze heeft Jezus als
opdracht doorgegeven aan zijn leerlingen.
Hij heeft daarbij beloofd dat de heilige
Geest hen/ons daarin zal bijstaan.



God,

wij danken U voor Jezus.

Door Hem zijt Gij ook énze Vader.

Wij willen onze verbondenheid met U
verder laten groeien.

Vanuit die verbondenheid

willen wij ontdekken en begrijpen
hoe Jezus geleefd heeft

en wat Hij verkondigd heeft,

opdat wijleven hebben in al zijn volheid.

Zend ons daarom
uw heilige Geest,
de Geest van waarheid en liefde.

Moge onze verbondenheid met U
doorgaan in de verbondenheid
met medemensen,

een geloofsgemeenschap,

die naar uw Woord luistert

om te begrijpen wat dat Woord
kan betekenen in onze fijd.

Moge dat leven in al zijn volheid
ons helpen
om lijden en dood te overwinnen.

God, heilige Vader,
bewaar ons in uw naam.

Amen.

Luc Maes
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Op de deur van de Sankt-Kunibertkerk in
Keulen heeft Toni Zenz in reliéf een
levensboom afgebeeld. In de vertakkingen
zien we scenes uit de bijbel. De bijbel, het
boek des levens, wordt dus voorgesteld als
boom des levens.

Dit tafereel toont Jezus aan het Laatste
Avondmaal. Met Hem zitten vijf leerlingen
aan. Het is mogelik dat deze afbeelding een
illustratie is van het gebed van Jezus voor zijn
leerlingen, dat zij €¢én mogen zijn. Die
eenheid wordt getoond door het samen
bidden. Zo straalt het gebed van Jezus om
eenheid af op de latere generaties die zijn
gebaar navolgen en herhalen.

Johannes 17, 1-11

In het Licht
van Gods Woord

Jezus bidt voor ons



