
 

 

 

 

 

In die tijd  

kondigde keizer Augustus een decreet af  

dat alle inwoners van het rijk  

zich moesten laten inschrijven.  

Deze eerste volkstelling vond plaats  

tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.  

Iedereen ging op weg  

om zich te laten inschrijven,  

ieder naar de plaats  

waar hij vandaan kwam.  

Ook Jozef ging op weg  

om zich te laten inschrijven.  

Samen met Maria,  

zijn aanstaande vrouw, die zwanger was,  

reisde hij van de stad Nazaret in Galilea  

naar Judea, naar de stad van David  

die Betlehem heet,  

aangezien hij van David afstamde.  

 

Terwijl ze daar waren,  

brak de dag van haar bevalling aan,  

en ze bracht een zoon ter wereld,  

haar eerstgeborene.  

Ze wikkelde Hem in doeken  

en legde Hem in een voederbak,  

omdat er voor hen geen plaats was  

in het gastenverblijf. 

 

Lucas 2, 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beeld zegt soms veel meer dan 

woorden. Zo bevat het Issenheimer retabel 

van Mathias Grünewald in het Museum 

Unterlinden in Colmar een bijzonder beeld 

van Kerstmis. Meestal kijkt Maria in een 

kerststal rustig voor zich uit. Hier kijken de 

moeder en het pasgeboren kind naar 

elkaar met zachte ogen en een tedere 

glimlach. 

 

 
 

Alleen een moeder kan aanvoelen wat er 

op zulk moment gebeurt. Andere mensen 

kunnen bij een beeld als dit alleen maar stil 

worden en zich laten raken. 

 

Moeder en kind, het wonder van het leven, 

warme ontmoeting, goddelijke betovering.  

Niet in woorden te vatten. “God wordt 

mens”, zeggen we met Kerstmis. Te midden 

van een wereld waar keizer Augustus met 

harde hand regeerde over zijn rijk, wordt 

hier een andere geschiedenis geschreven: 

de geschiedenis van God met de mensen. 

Wat een contrast. 

 

De geboortedag van Jezus is maar één dag 

in de geschiedenis. Kerstmis is maar één 

dag in een jaar. God wordt mens, niet voor 

één enkele dag, maar voor alle dagen. De 

geschiedenis van keizer Augustus is al lang 

voorbij. De geschiedenis van God met de 

mensen houdt nooit op. 

 

Schreef de apostel Johannes niet: 
“Geliefde broeders en zusters, laten wij 

elkaar liefhebben, want de liefde komt uit 

God voort. Ieder die liefheeft is uit God 

geboren en kent God. Wie niet liefheeft 

kent God niet, want God is liefde. En hierin is 

Gods liefde ons geopenbaard: God heeft 

zijn enige Zoon in de wereld gezonden, 

opdat we door Hem zouden leven. Het 

wezenlijke van de liefde is niet dat wij God 

hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft 

liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 

verzoening te brengen voor onze zonden. 

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo 

heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar 

liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. 

Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in 

ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid 

gekomen.” (1 Johannes 4, 7-12) 

 

Zo trekt Johannes Kerstmis open naar alle 

dagen van elk jaar. Waar mensen elkaar in 

de ogen kijken met een liefdevolle blik, met  

vriendschap en tederheid, waar mensen 

zulke warme ontmoetingen hebben, is er 

die goddelijke betovering, te groot en te 

schoon voor woorden. Daar kan God mens 

worden en leven geven. 

 

Ik wens jullie in het nieuwe jaar 2022, 

doorheen de wisseling van goede en ook 

moeilijke dagen, regelmatig zulke warme 

ontmoetingen, waarin God heel dichtbij is. 

 

Luc 



 

 

 

 

God, 

waar wij elkaar liefhebben 

en met warmte ontmoeten, 

daar zijt Gij dicht bij ons. 

 

Bij het begin van dit nieuwe jaar 

bidden wij: 

 

zegen ons  

met uw liefde die leven geeft; 

 

zegen ons 

met de warmte van uw nabijheid; 

 

zegen ons  

met de kracht van uw Geest; 

 

zegen ons  

met de menslievendheid van Jezus; 

 

zegen ons 

met lieve medemensen; 

 

zegen ons, 

dat ook wij zulke mensen kunnen zijn. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeld: 

fragment uit het Issenheimer retabel  

van Mathias Grünewald  

in het Museum Unterlinden  

in Colmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Licht 

van Gods Woord 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Goddelijke ontmoeting 


