
 

 

 

 

Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest,  

reisde Jezus naar Jeruzalem.  

Daar trof hij op het tempelplein de handelaars 

in runderen, schapen en duiven aan,  

en de geldwisselaars die daar altijd zaten.  

Hij maakte een zweep van touw  

en joeg ze allemaal de tempel uit,  

met hun schapen en runderen.  

Hij smeet het geld van de wisselaars  

op de grond, gooide hun tafels omver  

en riep tegen de duivenverkopers:  

‘Weg ermee! Jullie maken een markt  

van het huis van mijn Vader!’  

Zijn leerlingen dachten  

aan wat er geschreven staat:  

‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’  

 

Maar de Joden vroegen:  

‘Met welk teken kunt u bewijzen  

dat u dit mag doen?’  

Jezus antwoordde hun:  

‘Breek deze tempel maar af,  

en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 

‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze 

tempel geduurd,’ zeiden de Joden,  

‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 

Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam.  

 

Na zijn opstanding uit de dood  

herinnerden zijn leerlingen zich  

dat hij dit gezegd had,  

en zij geloofden de Schrift  

en alles wat Jezus gezegd had.  
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Het moet Jezus diep geraakt hebben, wat 

in de tempel gebeurde. Hij maakte een 

zweep van touw en joeg ze allemaal de 

tempel uit. Zo schreef Johannes. Maar zó 

zal het wel niet gebeurd zijn, want dan 

hadden ze Jezus onmiddellijk gevangen 

genomen. Het was kort voor Pesach, een 

gevoelige periode, waarin de Romeinen 

elke vorm van opstand in de kiem 

smoorden. Het verhaal van Johannes is 

geen verslag ‘van de reporter ter plaatse’, 

maar een geloofsverhaal dat uitdrukt waar 

het Jezus om te doen was.  

 

‘De hartstocht voor uw huis zal mij 

verteren.’ Die woorden komen uit psalm 69 

(Ps. 69, 10). Het gaat om de tempel, niet 

zozeer als stenen gebouw, maar wel als de 

heilige woonplaats van God tussen de 

mensen. Dat betekende enorm veel voor 

gelovige Joden. Daarom gingen zij op 

bedevaart naar Jeruzalem, om te 

vertoeven in Gods huis, in Gods nabijheid. 

 

Jezus protesteert heftig tegen de 

verwording van de tempel tot een ‘markt’, 

een plaats waar niet God, maar menselijke 

belangen en winst centraal staan. De 

hartstocht voor het ‘huis’ is zijn hartstocht 

voor God, zijn geloof in God. 

 

Op de vraag naar Jezus’ bevoegdheid om 

op die manier op te treden, verwijst de 

evangelist naar de verrijzenis:  ‘Breek deze 

tempel maar af, en ik zal hem in drie 

dagen weer opbouwen.’ Toen het 

Johannesevangelie geschreven werd, was 

de tempel van Jeruzalem al verwoest (in 

het jaar 70). Ook Jezus was gedood, maar 

‘op de derde dag’ was zijn ‘tempel’ weer 

opgebouwd. Vandaar dat het verhaal 

terecht besluit met:  ‘zij geloofden de 

Schrift en alles wat Jezus gezegd had’.  

Psalm 69 spreekt over de mens die in God 

gelooft. Die heeft heel wat te lijden omwille 

van zijn geloof. Daar is Jezus een duidelijk 

voorbeeld van. Zijn leerlingen delen in dat 

lijden, ook vele jaren na Jezus’ dood, toen 

het Johannesevangelie geschreven werd. 

Maar zij putten vertrouwen en moed uit de 

gedachte dat God hen niet in de steek 

laat:  

 

De nederigen zien het 

en verheugen zich, 

wie God zoeken, hun hart zal opleven. 

Want de HEER hoort de armen, 

zijn gevangen volk verwerpt hij niet. 

Hemel en aarde moeten hem loven, 

de zeeën, met alles wat daarin leeft. 

Want God zal Sion redden 

en de steden van Juda herbouwen. 

Daar zal worden geleefd en geërfd, 

het volk dat hem dient,  

zal het land bezitten,  

wie zijn naam liefheeft, mag er wonen. 

(Ps. 69, 33-37) 

 

Geloven is ook vandaag niet eenvoudig. 

Het brengt lijden met zich mee, omdat het 

haaks staat op een samenleving en een 

wereld met andere normen. Daarom is het 

goed houvast te vinden in de Schrift en in 

alles wat Jezus gezegd heeft. Daar vinden 

we niet alleen een leidraad voor een goed 

en gelukkig samenleven. Daar bevinden 

we ons ook in de aanwezigheid van God, 

die ons niet in de steek laat.  

 

De hartstocht voor zijn aanwezigheid mag 

ook ons verteren. Wie God zoeken, hun 

hart zal opleven. Hij doet ons opstaan uit 

wat ons doet lijden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

God, 

geloven is vandaag 

niet vanzelfsprekend. 

 

Doe ons voelen 

dat Gij bij ons zijt, 

als wij geloven in de Schrift 

en in alles wat Jezus gezegd heeft. 

 

Help ons om in die woorden 

kracht te vinden. 

Doe ons hart opleven. 

Laat ons opstaan  

uit wat ons leven moeilijk maakt. 

 

Ga met ons mee 

op onze weg naar Pasen. 

Dan mogen wij gedenken en vieren 

dat Jezus,  

uw tempel tussen de mensen, 

is opgestaan, 

tot levenskracht voor ons 

die in Hem geloven. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 

kruisbeeld in het museum van Perugia 
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In het Licht 
van Gods Woord 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geloven 
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