
 

 
 

‘Ik ben de ware wijnstok  

en mijn Vader is de wijnbouwer.  

Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt 

snijdt hij weg,  

en iedere rank die wel vrucht draagt  

snoeit hij bij,  

opdat hij meer vruchten draagt.  

 

Jullie zijn al rein  

door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.  

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.  

Een rank die niet aan de wijnstok blijft,  

kan uit zichzelf geen vrucht dragen.  

Zo kunnen jullie geen vrucht dragen  

als jullie niet in mij blijven.  

 

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.  

Als iemand in mij blijft en ik in hem,  

zal hij veel vrucht dragen.  

Maar zonder mij kun je niets doen.  

Wie niet in mij blijft  

wordt weggegooid als een wijnrank  

en verdort;  

hij wordt met andere ranken verzameld,  

in het vuur gegooid en verbrand.  

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie,  

kun je vragen wat je wilt  

en het zal gebeuren.  

De grootheid van mijn Vader  

zal zichtbaar worden  

wanneer jullie veel vrucht dragen  

en mijn leerlingen zijn.  
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Van ouds is de wijngaard beeld voor het 

verbond van God met de mensen. Jezus 

noemde dat het koninkrijk van God. Een 

wijngaard oogt doorgaans zeer mooi,  zeker 

als de ranken druiven dragen en zelfs na de 

druivenpluk met de herfstkleuren. Druiven 

kunnen zo lekker zijn! En de wijn die er van 

gemaakt wordt kan heerlijk smaken. 

Bovendien kan een goed glas wijn mensen 

samen brengen in een gezellige sfeer, die 

verbondenheid, vriendschap en liefde 

bevordert. Het leven kan goed zijn! Na de 

snoei staat een wijngaard er troosteloos bij. 

Die snoei is wel  nodig om nieuwe ranken te 

laten groeien, die op hun beurt vrucht zullen 

dragen. 

 

De wijngaard is een mooi beeld voor ons 

leven, dat goed kan zijn, als het gevoed is 

door verbondenheid, vriendschap en liefde. 

Er zijn ook moeilijke momenten, waarin alles 

eerder troosteloos is, maar het goede leven 

kan zich steeds herstellen.  

 

Het beeld van de wijngaard richt onze 

aandacht op drie belangrijke elementen: de  

wijnbouwer, goede wijnstokken en ranken 

die vrucht dragen. 

 

‘Mijn Vader is de wijnbouwer,’ zegt Jezus.  

Wij mogen geloven in een God, die heet: ‘Ik 

ben er voor jou’. Hij geeft leven doorheen 

wisselende omstandigheden: mooie en 

slechte dagen, heerlijke en moeilijke tijden. 

Doorheen die wisseling geeft Hij aan elke 

mens mogelijkheden om mee te werken aan 

een leven dat ‘goed’ is. In Jezus heeft Hij 

getoond dat zelfs de dood dat leven niet 

kan stoppen. In die Vader – wijnbouwer 

mogen wij geloven. Niemand heeft Hem ooit 

gezien, maar de wijngaard in ons bestaan 

getuigt van zijn nabijheid. Wij kunnen de 

vruchten van zijn grootheid proeven. 

‘Ik ben de wijnstok,’ zegt Jezus. 

Het is de wijnstok, die het leven doorgeeft 

aan de ranken. Een rank die niet aan de 

wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht 

dragen. Verbondenheid met Jezus geeft 

levenskracht, die sterker is dan de dood. We 

delen in zijn verrijzenis. Dat gebeurt niet pas 

na onze dood. Dat gebeurt ook hier en nu. 

Daarom zegt Jezus: Als jullie in mij blijven en 

mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je 

wilt en het zal gebeuren. Dat betekent niet 

dat we met eender welk verlangenlijstje naar 

Hem kunnen gaan. Het gaat steeds over het 

koninkrijk van God, zoals Jezus dat heeft 

voorgeleefd. Met Hem verbonden blijven 

betekent dat wij zijn manier van leven 

overnemen en in alle omstandigheden 

kiezen voor leven, niet alleen voor onszelf, 

maar voor alle mensen en voor de wereld. 

 

‘Jullie zijn de ranken,’ zegt Jezus. 

Met de levenskracht van de Vader en in 

verbondenheid met Jezus kunnen wij in onze 

wereld dat koninkrijk van God beleven. Dat 

lukt niet altijd, dat lukt niet overal. Maar in de 

wisseling van vreugde en verdriet zijn er 

oases van leven, waar mensen elkaar 

dragen en gelukkig maken. Zo dragen 

ranken vrucht. 

 

In een wereld waar de menselijke kennis en 

mogelijkheden eindeloos leken te zijn, 

hebben veel mensen afscheid genomen van 

God. Het beeld van de wijngaard herinnert 

ons eraan dat we in de verbondenheid met 

God en met Jezus steeds kracht, motivatie 

en steun kunnen vinden, zeker in moeilijke 

tijden. God en Jezus komen ons leven niet 

uitbouwen in onze plaats. Zij geven ons wel 

het vertrouwen dat elk leven vrucht kan 

dragen, wat er ook gebeurt.  

 

Is Gods naam niet: ‘Ik ben er voor jou’? 



 

 

 

 

God, Vader, Wijnbouwer, 

Gij zijt er voor ieder van ons. 

Zo mogen wij geloven. 

 

Wij bidden dat wij  

met dat geloof en vol vertrouwen 

in de wereld kunnen staan 

en bij U kracht en steun vinden 

om een leven te leven 

dat ‘goed’ is. 

 

Jezus, Wijnstok,  

Gij geeft het leven door 

dat uw Vader u heeft toevertrouwd. 

Met uw woord en uw voorbeeld 

zet Gij ons op weg 

om het koninkrijk van God te beleven. 

 

Wij bidden dat onze verbondenheid met U 

ons mag leiden  

naar levengevende verbondenheid 

met onze medemensen 

en met onze wereld. 

 

Moge zo een wereld mét God 

bron zijn van geluk en vreugde, 

van leven in al zijn volheid. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het Licht 
van Gods Woord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een wereld mét God 
 

 

 


