
 

Toen Hij de mensenmassa zag,  

ging Hij de berg op.  

Daar ging Hij zitten  

met zijn leerlingen om zich heen.  

Hij nam het woord en onderrichtte hen:  

 

 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  

want voor hen is  

het koninkrijk van de hemel.  

Gelukkig de treurenden,  

want zij zullen getroost worden.  

Gelukkig de zachtmoedigen,  

want zij zullen de aarde bezitten.  

Gelukkig wie hongeren en dorsten  

naar de gerechtigheid,  

want zij zullen verzadigd worden.  

Gelukkig de barmhartigen,  

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  

want zij zullen God zien.  

Gelukkig de vredestichters,  

want zij zullen kinderen van God  

genoemd worden.  

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 

vervolgd worden,  

want voor hen is  

het koninkrijk van de hemel.  

 

 

Gelukkig zijn jullie  

wanneer ze je omwille van Mij uitschelden,  

vervolgen en van allerlei kwaad betichten.  

Verheug je en juich,  

want je zult rijkelijk worden beloond  

in de hemel;  

zo immers vervolgden ze vóór jullie  

de profeten.  
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De zaligsprekingen (nu vertaalt men het 

Griekse woord ‘makarioi’ door ‘gelukkig’ in 

plaats van ‘zalig’) zijn geen gedragsregels, 

die als veeleisende wetten of geboden 

moeten gevolgd worden. Ze vertolken 

eerder een droom over mens en wereld. 

Die droom noemt Jezus tweemaal ‘het 

koninkrijk van de hemel’.  

 

Wie de zaligsprekingen leest als acht 

gedragsregels, legt zichzelf en anderen een 

zware last op de schouders en kweekt ook 

schuldgevoelens. Wie ze leest als een 

droom, wordt uitgenodigd om mee te 

dromen en stappen te zetten om die 

droom waar te maken.  

 

Jezus ging de berg op om die droom uit te 

spreken. De berg is een plaats om God te 

ontmoeten. Hij spreekt de ‘bergrede’ (Mt. 

5-7) uit in naam van God. Hij verwoordt hier 

Gods droom over het samen leven van 

mensen aan de hand van 8 voorbeelden. 

 

Die droom wordt werkelijkheid als we 

nederig van hart zijn: eenvoudig, gewoon 

mens tussen de mensen, met respect voor 

elke mens en voor God, open voor wat 

God en mens aan goeds te bieden 

hebben.  

 

Die droom wordt werkelijkheid als mensen 

die verdriet hebben getroost worden. Er is 

veel verdriet in de wereld, vaak te veel om 

alleen te dragen. Daarom is warme 

nabijheid van medemensen zo nodig. 

Daarin kunnen wij ook voelen dat God 

liefdevol is bij lijden en verdriet. 

 

Die droom wordt werkelijkheid als we de 

aarde bewonen en bewerken op een 

zachtmoedige manier: respectvol en 

zorgzaam verbonden met al wat leeft. 

Die droom wordt werkelijkheid als we ons  

inzetten om onze medemensen tot hun 

recht te laten komen, als het goede in elke 

mensen mag voorgaan op wat niet zo 

goed is. Gerechtigheid doet mensen leven. 

 

Die droom wordt werkelijkheid als liefde zich 

toont in verschillende vormen van concrete 

barmhartigheid: nabijheid, solidariteit, 

vergeving, steun, trouw, genade, … 

 

Die droom wordt werkelijkheid als we zuiver 

van hart zijn, open en eerlijk in alles. het is 

de weg om te ontdekken wie God is. 

 

Die droom wordt werkelijkheid als we 

ijveren voor vrede, in de ruime betekenis 

van het woord ‘sjaloom’: dat het leven – 

doorheen goede en moeilijke dagen – echt 

goed mag zijn voor iedereen. 

 

Wie zich inzet voor die droom, moet vaak 

tegen de stroom in varen, in de wereld, in 

de samenleving, zelfs in de kerk. Dan is er 

tegenkanting, tot en met vervolging. Wie 

dat moet ondervinden, kan dat soms zien 

als een teken dat het koninkrijk van de 

hemel gebeurt. Dat koninkrijk gaat steeds 

samen met tegenspraak. Zo ondervonden 

de profeten, zo ondervond Jezus zelf.  

 

Het koninkrijk van de hemel is er in deze 

wereld, maar het is niet van deze wereld 

(Johannes 18, 36). Het overstijgt alle 

tegenkanting, vervolging, lijden en dood. 

Het leven zal het halen. Dat worden we hier 

in dit bestaan al gewaar. Zo proeven we 

soms even van leven dat sterker is dan de 

dood. Het koninkrijk van de hemel eindigt 

niet bij de dood: ‘je zult rijkelijk worden 

beloond in de hemel.’ Jezus is ons 

voorgegaan op de weg van de verrijzenis.  

 



 

 

 

God, 

door Jezus’ woorden 

kunnen wij dromen 

van een leven dat ‘goed’ is. 

 

Wij willen op zoek gaan 

naar wat dat concreet betekent. 

Open onze ogen en ons hart 

om Jezus’ droom te verstaan. 

 

Help ons ontdekken wat het is: 

nederig van hart te zijn, 

te troosten, 

zachtmoedig te zijn, 

gerechtigheid te beleven, 

barmhartig te zijn, 

zuiver van hart te zijn,  

vrede te stichten. 

 

Zo willen wij bewust kiezen 

voor leven dat echt goed is 

en mensen gelukkig maakt. 

 

En als het moeilijk wordt, 

geef ons dan de nodige kracht 

om trouw te blijven aan Jezus’ droom, 

uw droom en onze droom 

van een leven dat nooit eindigt. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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In het licht 

van Gods woord 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De droom van Jezus 
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