
 

 

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd 

naar de woestijn om door de duivel  

op de proef gesteld te worden.  

Nadat hij veertig dagen en veertig nachten  

had gevast, had hij grote honger.  

 

Nu kwam de beproever naar hem toe en zei:  

‘Als u de Zoon van God bent,  

beveel dan die stenen in broden te veranderen.’  

Maar Jezus gaf hem ten antwoord:  

‘Er staat geschreven:  

“De mens leeft niet van brood alleen,  

maar van ieder woord  

dat klinkt uit de mond van God.”’  

 

Vervolgens nam de duivel hem mee naar de 

heilige stad en zette hem op het hoogste punt 

van de tempel.  

Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, 

spring dan naar beneden.  

Want er staat geschreven:  

“Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun 

handen te dragen,  

zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’  

Jezus antwoordde:  

‘Er staat ook geschreven:  

“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’  

 

De duivel nam hem opnieuw mee,  

nu naar een zeer hoge berg.  

Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in 

al hun pracht en zei:  

‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en 

mij aanbidt.’  

Daarop zei Jezus tegen hem:  

‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven:  

“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’  

 

Daarna liet de duivel hem met rust,  

en meteen kwamen er engelen  

om voor hem te zorgen.  
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Meestal gaat bij het lezen van dit verhaal alle 

aandacht naar de bekoringen, waardoor 

Jezus op de proef werd gesteld. En dan is er 

wel eens een waarschuwende vinger bij in de 

richting van de lezers: dat wij toch niet zouden 

ingaan op die bekoringen. 

 

We kunnen ook anders lezen, door vooral  

aandacht te geven aan de antwoorden 

van Jezus. Ze zijn in het verhaal gericht aan 

de beproever, de duivel. Vandaag kunnen 

ze ook ons een weg wijzen om te kiezen 

voor het leven. 

 
“De mens leeft niet van brood alleen,  

maar van ieder woord dat klinkt uit de mond 

van God.” Jezus stemt zijn leven af op het  

Woord van God. Dat Woord was voor Hem 

richtinggevend, een soort ‘handleiding’ voor 

zijn leven. Meer nog, het was een blijk van 

Gods nabijheid en de basis voor het 

vertrouwen in Gods nooit aflatende liefde. 

 

Daarom ook zegt Hij: “Stel de Heer, uw God, 

niet op de proef.” Hij heeft er vertrouwen in 

dat God het goede voor Hem wil, ook al 

gebeurt dat langs andere wegen dan voorzien 

of verwacht. Hij gaat niet naar God met een 

verlangenlijstje, waarin staat wat God voor 

Hem zou ‘moeten’ doen. Hij heeft vertrouwen 

in Gods ‘voorzienigheid’. Wat er ook gebeurt, 

God zal Hem nooit laten vallen. 

 

Zijn groot geloof in God blijkt ook uit het derde 

antwoord: “Aanbid de Heer, uw God, vereer 

alleen hem.” God aanbidden? En de mensen 

dan? Jezus weet heel goed dat God Hem 

voortdurend naar de mensen zendt. Het 

belangrijkste gebod is immers: “heb de Heer, 

uw God lief met heel uw hart en met heel 

uw ziel en met heel uw verstand en met heel 

uw kracht.” Het op één na belangrijkste is 

dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” (Mc. 12, 

30-31) Er is geen gevaar dat de echte 

‘aanbidding’ en ‘verering’ van God Hem en 

ons weg haalt van de liefde en de zorg voor 

mensen. Integendeel. Zo kiest Jezus voor het 

leven, zoals in de Thora wordt gevraagd: Ik 

roep vandaag hemel en aarde als getuigen 

op: u staat voor de keuze tussen leven en 

dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het 

leven, voor uw eigen toekomst en die van 

uw nakomelingen, door de Heer, uw God, 

lief te hebben, hem te gehoorzamen en 

hem toegedaan te blijven. (Deuteronomium 

30, 19-20) 

 

Jezus’ antwoorden zijn voor Hem duidelijk 

geworden tijdens zijn veertig dagen 

bezinningstijd in de woestijn. Daar heeft Hij 

ingezien dat zijn opdracht was: werken aan 

het koninkrijk van God, een samen leven 

van mensen in liefde en zorg voor elkaar. 

 

Dit verhaal wordt gelezen op de eerste 

zondag van de Vasten, een geschikte tijd 

om na te denken over ons leven en om ons 

opnieuw af te stemmen op wat belangrijk is, 

het Woord van God. Het is een tijd om te 

groeien in het vertrouwen dat – doorheen 

alle beproevingen – het goede het haalt. 

 

In de loop van de volgende weken komt het 

Woord van God tot ons in verschillende 

beklijvende verhalen. Aan ons om te 

luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. 

Zijn Woord kan ons oriënteren naar het 

echte leven in al zijn volheid, dat we op 

Pasen zullen vieren. Gods Woord werkt 

echter niet als een GPS, waarbij men slaafs 

moet volgen wat de stem zegt. Gods Woord 

werkt niet met automatismen. Het stelt ons 

telkens weer voor de keuze: Kies voor het 

leven, voor uw eigen toekomst en die van 

uw nakomelingen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

God, 

wij leven niet van brood alleen, 

maar van ieder woord 

dat klinkt uit uw mond. 

 

Wij danken U 

dat Gij in uw Woord 

aanwezig zijt bij ons 

als een God 

die begaan is met ons leven. 

 

Wij willen open staan 

voor uw nabijheid. 

Wij willen luisteren 

naar uw Woord. 

Wij willen in ons ontvangen 

wat Gij ons te zeggen hebt. 

Wij willen kiezen 

voor de weg die Gij met ons gaat. 

 

Uw woorden zijn immers 

woorden van leven, 

woorden van eeuwig leven. 

 

Het komt goed! 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Didier Pollefeyt – Thomas website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matteüs 4, 1-11 

 

 

 

 

 

In het Licht 
van Gods Woord 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kies voor het leven. 
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