
 

 

 

 

 

 

 

Jullie zijn het zout van de aarde.  

Maar als het zout zijn smaak verliest,  

hoe kan het dan weer zout  

gemaakt worden?  

Het dient nergens meer voor,  

het wordt weggegooid en vertrapt.  

 

Jullie zijn het licht voor de wereld.  

Een stad die op een berg ligt,  

kan niet verborgen blijven.  

Je steekt ook geen lamp aan  

om hem vervolgens  

onder een korenmaat  

weg te zetten,  

nee, je zet hem op een standaard,  

zodat hij licht geeft  

voor ieder die in huis is.  

Zo moet jullie licht schijnen  

voor de mensen,  

zodat ze jullie goede daden  

kunnen zien  

en eer bewijzen  

aan jullie Vader in de hemel.  
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Dit tweede deeltje van de droom van Jezus 

– het koninkrijk van de hemel – zoals Hij die 

verwoordde in de zaligsprekingen (Matteüs 

5, 1-12), begint met een mooie bevestiging 

van de mensen die in die droom geloven:  

‘Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn 

het licht voor de wereld.’ Er staat niet: ‘jullie 

moeten zout en licht zijn’. Neen: ‘jullie zijn 

het.’ 

 

Zout is iets bijzonders. In de oudheid werd 

het in verband gebracht met de godheid. 

Offers moesten met zout bestrooid worden, 

want zout reinigt en bewaart. Een verbond 

werd met zout bekrachtigd. Wij gebruiken 

zout vooral in het eten. Zout doet de smaak 

van spijzen beter uitkomen. Maar als je het 

zout zelf smaakt, zijn de andere smaken 

weg. Dus, zout is er niet voor zichzelf, maar 

staat in dienst van lekker eten. 

 

Zo is het ook met licht. Wie in het licht kijkt, 

wordt verblind. Licht is er om mensen en 

dingen ‘in het licht te stellen’. Licht doet het 

leven groeien. Niet toevallig begint het  

scheppingsverhaal met: God zei: ‘Laat er 

licht zijn,’ en er was licht. God zag dat het 

licht goed was. (Genesis 1, 3-4) Zonder licht 

is er geen leven en geen groei. Licht helpt 

ook te onderscheiden wat goed is en wat 

niet goed is. 

 

Jezus werd door Matteüs voorgesteld als de 

vervulling van wat gezegd is door de 

profeet Jesaja: ‘Het volk dat in duisternis 

leefde, zag een schitterend licht, en zij die 

woonden in de schaduw van de dood 

werden door het licht beschenen.’ (Mt. 4, 

14.16) Amper een bladzijde verder lezen 

we: ‘Jullie zijn het licht voor de wereld.’  

De evangelist Johannes zal later schrijven: 

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik 

ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt 

loopt nooit meer in de duisternis, maar 

heeft licht dat leven geeft.’ (Joh. 8, 12) 

De leerlingen van Jezus zetten zijn werk 

voort. 

 

Een berg is in de Schrift de plaats bij uitstek 

om God te ontmoeten. Een stad die op 

een berg ligt is een mooi beeld voor een 

gemeenschap die leeft vanuit die 

ontmoeting met God en in verbondenheid 

met Hem. Zulke gemeenschap kan niet 

verborgen blijven. Ze is een sterk teken van 

het koninkrijk van de hemel, Jezus’ droom.  

 

Dat geldt ook voor mensen die zich inzetten 

om Jezus’ droom te realiseren. We lezen: 

‘Zo moet jullie licht schijnen voor de 

mensen, zodat ze jullie goede daden 

kunnen zien.’ Die ‘goede daden’ wijzen 

naar het concrete leven waarin die droom 

werkelijkheid wordt. 

 

Gelovige gemeenschappen en mensen 

hebben heel wat te bieden aan de wereld 

en de samenleving. Ze zetten zichzelf niet 

op het voorplan, maar leven in dienst van 

hun medemensen en  van de schepping. 

Zoals zout smaken accentueert, doen zij al 

wat goed en mooi is doet uitkomen. 

Zoals licht de kans biedt om alles goed te 

zien, laten zij de schoonheid van mens en 

schepping schitteren. 

 

Op die manier kunnen de mensen van 

deze wereld ontdekken wie God is, hoe Hij 

leven geeft en hoe Hij houdt van elke 

mens. Zo kan duidelijk worden hoe de 

droom en de levenswijze van Jezus ons de 

weg tonen naar een leven in het Licht, 

dank zij onze Vader in de hemel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Onze Vader in de hemel, 

wij danken U voor het vertrouwen 

dat Gij in ons stelt 

als zout van de aarde 

en licht voor de wereld. 

 

Zoals het zout  

de goede smaak van ons voedsel 

tot zijn recht laat komen, 

zo willen wij het goede 

in elke mens en in de wereld 

accentueren en bevorderen. 

 

Zoals het licht 

een heldere kijk geeft 

op mensen en op de wereld, 

zo willen wij het leven 

zien en laten zien 

in al zijn facetten. 

 

Zo willen wij ertoe bijdragen 

dat uw koninkrijk kan groeien, 

de droom van Jezus, 

uw droom en onze droom 

van een leven dat nooit eindigt. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc Maes 
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abdij Roosenberg Waasmunster 

‘Licht en Leven’ 
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In het licht 

van Gods woord 
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